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Wit
Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven
van sprankelend water, het Licht
als een stralende dageraad

- Hemelvaart -
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen

Intochtslied: Ps. 47:1 en 2 (NPB) Juich, applaudisseer voor de hoogste Heer

1. Juich, applaudisseer
voor de hoogste HEER.
Volken, zing voor Hem,
zing met hart en stem:
vol van majesteit
heerst Hij wereldwijd.
God kiest onze kant:
onze aartsvijand

buigt nu voor ons neer;
niemand biedt verweer.
Krachtig geeft zijn hand
ons een prachtig land.

Stilte
Bemoediging en Groet

Aanvangswoorden

2. Juich, want God stijgt op;
vreugde klimt ten top.
Luid trompetgeschal
schettert overal.

Prijs de koning, zing
vol bewondering.

Wat een machtsvertoon:
God zit op zijn troon.
Heersers treden aan

om voor Hem te staan.
Wat een erewacht;

God heeft alle macht!



Lied: 305:1 Alle eer en alle glorie

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Gebed om ontferming:
Leefregel: Ef. 4:3-10
Lied: 305:2 Alle eer en alle glorie

Alle eer en alle glorie

geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord: Lied 314:1en 3

Here Jezus, om uw woord

zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.



Schriftlezing: Hand. 1:1-14
Lied: 665:1, 3 en 5 Om Christus’ wil zijn wij verblijd

Om Christus’ wil zijn wij verblijd.

Hij heeft in alle menselijkheid

— een zoon die naar zijn vader aardt —
God in het vlees geopenbaard.

Hij die, ontheven hemelhoog,

te stralend voor het sterflijk oog,
aan de engelen verschenen is

in 't licht van zijn verrijzenis, —

Om Christus’ wil zijn wij verblijd,
die inging in Gods heerlijkheid

en voor Gods ogen, stralend schoon,
is wat wij zullen zijn, — de Zoon.

Verkondiging
Lied: 968: 2 en 5 Door God bijeen vergaderd

Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,

als kinderen van één Vader;

één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege

de kerk U lof en prijs.

Eén naam is aller zegen,

één brood is aller spijs.

Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,

dan zingen wij bevrijd

de glorie van uw daden,

in tijd en eeuwigheid.



GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden - Stilte - Onze Vader
Collecte: 1° Diaconie
2¢. Pastoraat en Eredienst

Slotlied: 885:1 en 2 Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Amen — Lied 415:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Uitgangscollecte: Project Moldavié

Orgelspel



